
Brunchen IEDERE 
ZONDAG

We ontvangen je tussen 10.00 uur en 10.30 uur. De 
brunch duurt tot 13.00 uur, vanaf 12.45 uur zal het 
buffet afgeruimd worden. De brunch is in buffetvorm 
en je kunt online reserveren via www.bijdeneut.nl.

De kosten bedragen 27,50 p.p. Kinderen van 0 t/m 3 jaar eten gratis. Kinderen 
van 4 t/m 11 jaar 12,50 p.p. Inclusief een glaasje prosecco. Onbeperkt koffie, thee, 
fruitsappen, water en melk. Enkel op reservering.

•	Harde en zachte broodjes
•	Croissantjes
•	Krentenbrood
•	Boterhammen
•	Landbrood 

•	Jonge Kaas
•	Achterham
•	Salami
•	Parmaham
•	Kipfilet 

•	Brie
•	Gorgonzola 

•	Pizzapunten uit 
onze houtoven  

•	Pannenkoekenbuffet

•	Salade bar 
Gemengde salade 
Komkommer 
Tomaat 
Gegrilde kip 
Diverse vissoorten 
Parmezaan 
Spekjes 
Cocktailsaus 
Truffelmayonaise 
Dressing

•	Roerei
•	Uitgebakken spek
•	Gekookte eieren 

•	Gegrilde tomaat
•	Gegrilde champignons
•	Worstje in bladerdeeg 

•	Mini worstenbroodje

Het pand van Bij de Neut kent een 
lange historie. En wie kan daar 
beter over vertellen dan de oma 
van mede-eigenaar Willem Neutkens, 
Corrie Neutkens-van Beers. Corrie 
is in 2021 overleden op een mooie 
leeftijd van 93 jaar.

Corrie: “In 1952 huurden mijn man Willy en 
ik het toenmalige pand van de tantes van 
Willy voor een bedrag van fl. 15 per week. Wij 
openden een klein winkeltje waarin wij kachels, 
huishoudelijke artikelen en drie fietsen te koop 
aanboden. 

In de jaren die volgden kwam de nadruk steeds 
meer te liggen op fietsen en stopten we met de 
verkoop van kachels en huishoudelijke artikelen. 
Rond 1956 werd de bromfiets geïntroduceerd en 
omdat iedereen een bromfiets wilde, besloten 
wij deze in ons assortiment op te nemen. In 
1958 werden de motoren populair en aangezien 
Willy een echte motorfanaat was, specialiseerde 
hij zich in motoren. Ik bleef de fietsen doen. 

Het was hard werken in die tijd. Overdag in de 
winkel, ’s avonds de administratie bijwerken en 
ondertussen ook nog een gezin met vijf kinderen 
draaiende houden. Maar ik heb het altijd met 
heel veel plezier gedaan.

In 1964 werd ons winkeltje te klein en hebben 
wij een volledig nieuw pand laten zetten. Bij 
Motorpaleis Neutkens was de klant nog echt 
koning. Vaak ging de laatste klant pas om 23.00 
uur naar huis. In die tijd hadden we nog geen 
auto en moest ik regelmatig op mijn fietsje naar 
Eindhoven om motoronderdelen te halen. Toen 
wij eenmaal op leeftijd waren, heeft onze zoon 
Jan de zaak voortgezet. 

Na de verhuizing van het Motorpaleis naar 
Veldhoven, heeft de familie Beukers het pand 
aan de Dorpstraat gekocht. “Ik vind het heel 
bijzonder dat Willem, de zoon van Jan en dus 
mijn kleinzoon, samen met Bart en de familie 
Beukers een nieuwe bestemming geeft aan ‘ons’ 
pand. En ik ben er trots op dat het ‘Bij de Neut’ 
heet”.

Corrie Neutkens-van Beers

oma 
neutkens 
vertelt...

•	Toetjes festijn 
Hangop 
Mini muffins 
Mini eclairs 
Mini donuts 

•	Vers fruit 
Kiwi 
Meloen 
Druiven 
Ananas

•	Ijssalon 
Diverse smaken ijs

* In de maanden juli en augustus is er geen zondagsbrunch
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